
 

 

 

Een vriendenboek voor groep 4 t/m 8. 

 

In dit vriendenboek staan niet de standaard vragen die je 

vindt in vriendenboekjes. In dit boekje worden meer open 

vragen gesteld over jezelf, over boeken en over avonturen. 

Omdat het meer open vragen zijn nodigt het uit tot schrijven 

en fantasiegebruik. Het vriendenboek gaat over vriendschap, 

over vrienden in de klas en over avonturen! 

 

Om er een boekje van te maken geef je ieder kind een 

dubbelzijdig blad met de vragen. Nadat alle kinderen in je 

klas het hebben ingevuld bind je ze samen en voeg een mooie 

voorkant toe.  

Nu kunnen de kinderen tijdens het vrij lezen ook het 

vriendenboek van de klas lezen! 

 

Veel plezier.  
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Dit ben ik 
 

Ik ben vrienden/ 

vriendinnen met: 

Het leukste avontuur dat ik heb 

beleefd met mijn vriend(in) was: 

NAAM:        KOOSNAAM: 

 

 

Dit is leuk aan mij: 

 

 

 

       Dit is minder leuk aan mij:  

 

Dit is leuk aan onze klas: 

In dit sprookje zou 

ik wel willen leven: 



  

Was wat het leukste boek dat je gelezen 

hebt?: 

 

Waarom zouden jouw vrienden het boek 

ook moeten lezen?: 

 

 

  

Welk avontuur zou je nog willen 

beleven met je vriend of vriendin?: 

 
 

Wat durf jij ooit nog een 

keer te proeven? 

Als jij een boek mocht schrijven, 

waar zal het dan over gaan? 

Wat is je lievelingseten? 


